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De Omroeper      
Infoblad van de geloofsgemeenschap 
Onze Lieve Vrouw van Lourdes  
Waalderweg 3, 7263 RX Mariënvelde 
Telefoon: 05 44 35 12 30 
Banknummer: NL 74 RABO 01600.02.648 
Website: www.paulus-ludger.nl 
E-mail: marienvelde@paulus-ludger.nl 
E-mail Omroeper: infobladomroeper@gmail.com 
 
Noodwacht 
Voor sacrament der zieken, ziekenzegen of afspreken van  

een uitvaart is dag en nacht bereikbaar: 06 19 01 72 92 

********************************************************************************* 

Maandags van 10.00 – 11.30 uur de beheercommissie aanwezig in het 
parochiecentrum. Telefonisch bereikbaar op 05 44 35 12 30 of kom 
even binnen. Tussen 10.00 – 11.00 uur is er gelegenheid voor het 
opgeven van misintenties / jaargedachtenissen in het parochiecentrum. 
 
De volgende Omroeper verschijnt rond 31 oktober, de eerstvolgende 
viering is op 10 november. 
 
********************************************************************************* 
Viering in Mariënvelde:  
 
Zondag 27 oktober 9.30 uur: Allerzielenviering 
Voorganger: Amadea Janssen 
Zang: Gemengd koor 
Koster: Truus Berendsen 
Lector: Truus Berendsen 
Collectanten: Bennie Grotenhuis, Jan Berendsen 
                           
********************************************************************************* 
Einde zomertijd – Begin wintertijd 
 
In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 oktober  
wordt de klok om 3.00 uur: 1 uur terug gezet!  
 

 

http://www.paulus-ludger.nl/
mailto:infobladomroeper@gmail.com
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                          Zondag 27 oktober 2024 
 
 Thema: Leven vanuit de herinneringen! 
                                                                             
Intenties van onze geloofsgemeenschap voor: 
Hanne Goldewijk-Berentsen; Bennie Wopereis (Doktas). 
 
Jaargedachtenis met intentie voor: 
Onze Marleen; Laurens Rietberg; Ben Heutinck; Gerhardus Immink. 
 
Intenties in deze viering: 
Leo Goldewijk; Harry Hulshof namens de K.B.O; Overleden ouders 
Sprenkelder-Grotenhuis; Familie Hoftijzer-Hartjes; Laurens Rietberg; 
Gerard en Willemien Wiegerinck-IJzereef; Henk Melchers; Overleden 
familie Melchers-Reukers; Overleden ouders Frans Goldewijk (Hupad) 
en Hanne Berentsen; Bernard en Anna Rietberg-Schutten en zoon 
Laurens; Herman IJzereef; Overleden ouders Wopereis-Wopereis en 
Riekie; Jan Karnebeek en Albrecht; Jan en Annie Waenink; Overleden 
ouders Spekschoor-te Fruchte; Vader en moeder Segers-Dute en Epi; 
Harrie en Wilma Segers-Mulleman; José Hulshof; Jan en Dora, 
Jennefer en Henriëtte Hulshof; Frans en Mientje Bokkers; Overleden 
ouders Berendsen-Domhof; Johan en Annie IJzereef-Stapelbroek; 
Miep Hulshof-Hendricks; Voor onze Ellie en Ingrid; Bennie Goldewijk; 
Overleden ouders Baks-Kasteel; Overleden ouders Immink-Heister; 
Johan Goldewijk; Papa en mama Karnebeek-Rietberg; Herman Baks; 
Papa en mama Mombarg-Baks; Willie Wieggers; Uit dankbaarheid;  
Overleden ouders te Fruchte-Kok; Gerrit Jan Chevalking; en om Gods 
zegen over onze geloofsgemeenschap. 
 
******************************************************************************** 
Overleden  4 oktober 2024  
 
Harry Hulshof (Woltas Harry) 
Op de leeftijd van 87 jaar        
 
Dat hij mag rusten in vrede… 
 
Moge de steun van familie en vrienden troost bieden en  
de mooie herinneringen aan hem het verlies verzachten… 
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 Gedachteniskruisje 
 
Ongeveer een jaar na het overlijden van een dierbare,  
wordt het gedachteniskruisje van de overledene door  
de voorganger aan de nabestaanden overgedragen. 
Zij worden vooraf hiervoor uitgenodigd om tijdens  
deze viering aanwezig te zijn. 
 
Op zondag 27 oktober wordt het gedachteniskruisje van: 
Hanne Goldewijk-Berentsen overhandigd. 
 
********************************************************************************* 
Graven schoonmaken 
Het zou fijn zijn als u uitgebloeide en verwelkte bloemen en planten 
van het graf van uw dierbare overledenen wilt verwijderen voor 
zondag 27 oktober a.s. Wij herdenken dan alle overleden 
parochianen en in het bijzonder de parochianen van het afgelopen 
jaar. Misschien kunnen groen uitgeslagen grafmonumenten 
schoongemaakt worden. Bij voorbaat dank. 
 
Grafkaarsen 
Voor de Allerzielenviering op zondag 27 oktober a.s. staan wij met 
grafkaarsen achter in de kerk. Ze kosten €1,00 per stuk. 
Deze kunt u dan na de viering naar het graf van uw dierbare 
brengen. 
 
Wereldmissie maand 2024 
Oktober is het wereldmissiemaand waarin Missio Pauselijke 
Missiewerken dit jaar speciale aandacht vraagt voor Papoea-Nieuw- 
Guinea. De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de inwoners 
van de Carteret Eilanden: hun land zal langzaam maar zeker in zee 
verdwijnen. Honderd mensen moesten nood gedwongen verhuizen 
naar het grotere eiland Bougainville. De katholieke kerk helpt hun 
daarmee .Zij schonk land om zich te kunnen vestigen. Het eerste 
weekend van de wereldmissiemaand, 5 en 6 oktober wordt 
wereldmissie dag van de kinderen genoemd en is voor alle 
kinderen in nood. U kunt uw vrijwillige bijdrage doen in de bus  
achter in de kerk. 
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Kort verslag jaarlijkse vergadering van de Geloofsgemeenschap. 
Op 16 september j.l. was er de jaarlijkse vergadering van de 
Geloofsgemeenschap. Hierbij waren Betsy Hummelink en Vincent 
Stapelbroek van het parochiebestuur aanwezig. Ank Wopereis opent 
de vergadering met het gedicht “goede reis”. Na het voorlezen van de 
notulen volgde het financiële verslag. We zijn aardig in balans 
gebleven. Begraafplaats levert veel geld op, maar staat financieel los 
van de kerk. Bedrag spaarrekening wordt niet genoemd, maar is 
opvraagbaar in overleg met de penningmeester Ton de Vries. 
Het kerkelijk jaar verslag werd gedaan door Truus Berendsen. 
Daarna nam Betsy Hummelink namens het parochiebestuur het woord. 
Men is bezig met het korenbeleid. Koren en dirigenten worden 
benaderd om samen te werken en zo de kosten te verminderen. 
Vincent Stapelbroek deelde mede dat de belangstelling voor het blad 
De Verbinding achteruit gaat, maar de digitale nieuwsbrief krijgt meer 
abonnees. Het woord was hierna aan Robert Jan van Loon en Raimon 
Houben, betreffende herbestemming kerk. Veel mogelijkheden zijn 
onderzocht, maar er kon geen sluitende exploitatie ontstaan. Het plan 
Krasse Knarrenhof was ook niet realiseerbaar. Men richt zich nu op de 
Hospice. Door de samenwerkingen binnen de regio zal de Hospice een 
regionale functie krijgen. Via een mooie diapresentatie werd het plan in 
beeld gebracht. Er waren 2 ontwerpen. 1 e ontwerp wordt 
parochiecentrum en kerk geheel gebruikt, pastorie blijft verhuurd. 
Hierbij is nog ruimte voor diensten in een afgesloten ruimte en de 
rouwkapel blijft intact. Orgel kan niet op de huidige plek blijven. 
De eerste presentatie is aan de gemeente en Rijksdienst getoond, 
beide waren enthousiast over de plannen .Echter een aantal aspecten 
van de monumentale waarde zouden ze graag beter willen laten terug 
komen in het ontwerp. 2 e ontwerp blijft het beeld en de indeling van de 
kerk beter zichtbaar. Er wordt nog terugkoppeling gezocht met de 
gemeente omtrent de vervolgstappen. Bedankt voor de mooie 
presentatie. Hierna waren nog enkele mededelingen. De verloting van 
de paaskaars volgde hierna, gewonnen door Jeroen Verschoor. Nadat 
er verder geen vragen waren, sloot de voorzitter de vergadering af. 
 
********************************************************************************* 
Oecumenische viering in Halle 
Op zondag 20 oktober a.s. om 10.00  is er weer een viering  
samen met de Protestantse Gemeente in Halle. 
U bent van harte welkom om deze viering in Halle bij te wonen. 
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Thema Allerzielenviering 27 oktober 2024 
Het thema is: Leven vanuit de herinneringen! Op deze morgen van 
Allerzielen gedenken wij 3 dierbaren, die van ons heengingen sinds 
Allerzielen 2023. We ontsteken voor deze overledenen een kaars en 
geven aan de familieleden de gelegenheid om dit voor hen te doen. 
Wij mensen leven met herinneringen. Herinneringen aan 
gebeurtenissen uit het verleden, aan mensen, die voor ons van 
betekenis zijn geweest, herinneringen aan dierbaren die we missen. 
Herinneringen kunnen belemmerend of verlammend werken, maar 
ze kunnen ons ook vooruit helpen. En ook dierbaren, die we al langer 
missen komen aan ons voorbij. Mensen weer tot leven brengen in je 
verhalen is heel belangrijk. Dan blijven ze voor ons leven. Verhalen, 
ervaringen, die ons kunnen bijstaan bij onze kijk op het leven. 
Wanneer je een dierbare hebt verloren besef je hoe kwetsbaar en 
kostbaar het leven is. 
Gaan wij deze morgen van Allerzielen weer om hen heen staan! 
 
 
Allerzielen 2023-2024 
 
Wij ontsteken voor hen een kaars! 
 
 
Bennie Verhoeven overleden op 11 december 2023, 66 jaar 
 
Bennie Wopereis (Doktas) overleden op 30 maart 2024, 79 jaar 
 
Harry Hulshof (Woltas) overleden op 4 oktober 2024, 87 jaar 
 
Voor allen die rusten op ons kerkhof en voor hen die leven in 
ons hart! 
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Het gemis 
Ze zeggen dat het wel went, 
als je maar een jaar verder bent, 
zovelen zijn jou al voorgegaan, 
die hetzelfde hebben doorstaan! 
Ze zeggen dat verlangen naar weleer 
kun je overwinnen op een keer, 
maar elke dag als ik het probeer 
sterf jij toch een beetje meer! 
 
Dat gevecht om het gemis komt onverwacht, 
zomaar overdag of midden in de nacht 
dat onbestemde heimweeverlangen 
houdt me nog in haar greep gevangen! 
Maar opeens een lief woord of gebaar 
is je dan opeens zoveel waard 
dat zet mij op het juiste spoor 
en jij leeft nu in mij voort.. 
 
Ank Wopereis mei 2024 
 
 
Ik ben niet meer hetzelfde 
Ik ben niet meer hetzelfde 
zal dat ook nooit meer zijn 
ik leef nu in een stukje 
waar jij nooit verdwijnt 
 
Waar ik herinneringen vind 
waar mijn verdriet er steeds is 
waar ik nog met je praat 
en soms sterf van verdriet 
 
Waar ik jou bij me draag 
en elke dag even zeg 
zolang je hierin leeft 
ga je nooit bij mij weg! 
 
Sabine Maas 
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Ik vergeet je niet! 
 
Ik vergeet je niet 
Hoe zou ik dat kunnen? 
In een wereld waarin ik je mis 
En niets meer hetzelfde is! 
 
Ik vergeet je niet 
Nu niet en ook niet ooit 
Dag na dag gevuld met afwezigheid 
Onvervulde toekomstige tijd 
 
Ik vergeet je niet 
Ook al moet en ga ik verder 
Je bent met mijn wezen verweven 
Herinneringen die blijven leven! 
Ik blijf van je houden… 
 
Allerzielen 2023 
 
********************************************************************************* 
Laat u het ons weten….  
 
Als er een kindje is geboren….  
 
U thuis langdurig ziek bent…  
 
U gaat verhuizen…  
 
Uw kind het ouderlijk huis verlaat…  
 
U vragen of opmerkingen heeft…  
 
Neem dan hiervoor contact met ons op.  
Voor contactgegevens zie pagina 1 bovenaan. 
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Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-
katholieke traditie. Het wordt gevierd op 2 november, de dag 
na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is.  
Met Allerzielen worden de overledenen herdacht. 
De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf.  
 
In veel parochies is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de 
kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de 
naam van de overledene.  
 
Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog 
niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur.  
 
Het vagevuur of purgatorium (Latijn: "reinigingsplaats", 
"louteringsplaats") is volgens de Rooms-Katholieke Kerk een toestand 
waarin de zielen gereinigd worden van personen die stierven in 
vriendschap met God, zonder dat ze volledig zuiver waren.  
Het is een tussentoestand waarin de zielen gereinigd worden  
totdat ze de hemel kunnen binnengaan.   
 
De gedenkdag voor de overledenen stamt uit 
de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van Cluny haar 
in 998 voor het eerst liet vieren. In de 13e eeuw kreeg het de naam 
Allerzielen. (Uit: Wikipedia) 
 
********************************************************************************* 
Klokken luiden bij overlijden  
 
Als er iemand uit onze geloofsgemeenschap is overleden, dan is het 
niet vanzelfsprekend dat de klokken worden geluid. Indien de familie dit 
graag wenst, dan kan men contact opnemen met de heer J. Berendsen 
van de beheercommissie tel. 06 53 64 77 77 Graag vóór 9.00 uur. 
 
********************************************************************************* 
Kruisjasavond 
Op vrijdag 18 oktober a.s. kunt u weer komen kaarten in de BMV. 
Aanvang 19.30 uur. Er zijn weer mooie vleesprijzen te winnen. 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerse_wereld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-Katholieke_Kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ziel_(filosofie)
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedictijnen
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