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uw GOD - JOUW GOD ?

en tijdje geleden werd ik na een kerkdienst

door een parochiaan aangesproken. Ik was in
haar ogen niet eerbiedig genoeg geweest tijdens de
liturgie waarin ik was voorgegaan.
Wat was het geval? Ik noemde God wel eens dJij.
Bijvoorbeeld als ik zei: ‘God, Jij bent voor mij een
grote troost.’” Ja, als je het zegt, dan zie je niet dat
Jij met een hoofdletter geschreven staat. Het had
haar wat zeer gedaan. Zo spreek je niet tegen God.
Zo bid je niet tot God. God is geen Jij, God is een
U. “God, U bent een grote troost voor mij.” Tja,
wat moet je nu met zo’n opmerking? Ik verdedigde
me door te zeggen dat ik God echt wel heel hoog
heb zitten. God is me echter vooral heel nabij.
Vandaar dat Jij. Maar tegelijk besefte ik dat ik er
bij haar niet doorkwam. Nee, het was niet goed en
het moest echt wel veranderen. U dus voortaan,
was haar boodschap. Ik bedankte haar vriendelijk
voor haar opmerking en beloofde haar om er over
na te denken.

Onlangs hadden we ons jaarlijkse overleg met de
collega-pastores van Kreis Vreden. Die hebben,
net als bij ons, ook een fusie opgedrongen
gekregen. Alleen daar is het met wat meer ‘Sturm
und Drang’ tot stand gekomen als bij ons. We
hebben als pastores dus veel aan elkaar te vragen
en te vertellen. Hoe doen jullie het? Hoe bereiken
jullie de jeugd? Enz. Ik mocht onze ontmoeting
openen. Ik deed het met gebed. In mijn school-
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Duits, met handen en voeten. Na het bidden richtte een van de oudere pastores
een vraag tot me: ‘Warum sagst du doch Sie gegen Gott?” (Waarom noem je God
toch U?) Ik had er geen tel bij stil gestaan dat dat een probleem zou kunnen zijn.
Wat is er nou mis met Sie? Dat was toch netjes, was toch vroom? Tot mijn ver-
bazing zeggen de Duitse pastores veel vaker Du tegen God. “Gott, Du bist
immer bei mir. Du kennst mich und segnet mich. Du hast dein Sohn nach uns
gesendet.”

Vergeef me het steenkolenduits. Maar die Duitse pastores hielpen me om ant-
woord te geven. Zeg maar gerust Jij tegen God. Het helpt om God niet op een
afstand te houden. God is niet een God om bang voor te worden. God wil juist
heel close met ons zijn.

Maar ..ehh.. mag die mevrouw dan geen U meer tegen God zeggen? Natuurlijk
wel, ze mag God noemen op de manier waar zij zich goed en geborgen bij voelt.
Simon Nagelmaeker,

Pastoraal werker diaconie parochieverband NOACH
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VREDESWEEK 2009: NAAR EEN NIEUW KLIMAAT VAN VREDE

D e Vredesweek 2009 duurt van 19 t/m 27 september en heeft als motto
"Naar een nieuw klimaat van vrede".

Met dit motto willen we appelleren aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid
om te werken aan vrede, elkaar enthousiasmeren en inspireren om een nieuw
Vredesklimaat te creéren. Hoe creéren wij een klimaat van vrede, op lokaal,
nationaal, Europees en internationaal niveau? Wat voor maatschappelijke con-
sequenties hebben de klimaatcrisis en de economische crisis om onze opdracht
vrede mede mogelijk te maken. Biedt de urgentie van deze crises ons kansen om
werkelijke veranderingen in onze samenleving te bewerkstelligen?

Speciaal ten behoeve van de Vredesweek 2009 schreven wij het Vredesweek-
essay. Het Vredesweekessay biedt een verdieping op het motto van de Vredes-
week 2009. "Naar een nieuw klimaat van vrede" wordt geduid in lokaal, natio-
naal, Europees en internationaal perspectief. Het Vredesweekessay kunt u
downloaden via www.ikvpaxchristi.nl.

Het kan geen toeval zijn dat het woord 'klimaat' voorkomt in het Vredesweek-
motto van dit jaar. De resultaten van de grote VN Klimaattop in december in
Kopenhagen zijn immers van grote invloed op de toekomst van de aarde en
daarmee ook op de vrede in de wereld. De Vredesweek vormt een goede gelegen-
heid om aandacht te besteden aan de campagne “Countdown to CO2penhagen”
die in zeven Europese landen gezamenlijk wordt gevoerd. In Nederland zetten
ICCO en Kerk in Actie zich op die manier in voor een effectief en rechtvaardig
klimaatbeleid. IKV Pax Christi moedigt u aan om de Klimaatbelofte te tekenen
op www.klimaatbelofte.nl.

IKV Pax Christi,
het samenwerkingsverband van IKV en Pax Christi.
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B OverzicHT VIERINGEN [

OKTOBER - MARIAMAAND

Maria,

U bent een stille vrouw

Uw handen zijn zacht en teder

Uw lach is hartelijk en ontwapenend
Uw gebaren vrolijk en ontvangend
Uw ogen stralend en warm.

God mocht u gebruiken, helemaal
Uw hart, uw geest, uw lichaam
Uw schoot, uw hele wezen.

Maak, Maria,

Mijn hart ontvankelijk voor dat geheim,
Die voorsprong in het duister,

In handen van God,

Voor het geven en doorgeven

Van het geheim van alle leven.

Bid voor ons Maria,

En leer mij leven.

Mild en zacht,

En laat mij ontdekken
Dat God van alle mensen
Maar ook van mij houdt.
Amen.

WEEKEND VAN 12 EN 13 SEPT.: 24° Zondag door het Jaar

Za. 12 sept.
Zo. 13 sept.

Geen viering in onze kerk.
10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
ganger is pastor Th. Escher.

In deze weekendviering staat het beeld in de kerk dat volgende week
(zaterdag 19 september) wordt aangeboden aan de Zusters van Julie
Postel in Boxmeer.

Di. 15 sept.

19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

In onze buurparochies:

Za. 12 sept.
Zo. 13 sept.

Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker
Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering (Matthetisfeest), H. Boogers
19.00 uur Oecumenische ziekenzegen in De Meergaarden, M.
Peters-van Langen
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WEEKEND VAN 19 EN 20 SEPT.: 25° Zondag door het Jaar

Za. 19 sept.

Geen viering in onze kerk.

Een delegatie van de parochie bezoekt de Zusters van Julie Postel in
Boxmeer voor het aanbieden van een kunstwerk voor in de nieuwe
beeldentuin van het Moederhuis in Boxmeer (zie ook blz. 14).

Zo. 20 sept.

Di. 22 sept.
Vr. 25 sept.

10.00 uur In de Grote Kerk:
Oecumenische Vredesdienst met als thema “Met hart en
ziel”. Voorgangers zijn pastor A. Lankheet-Zoet en ds. J.
Lieftink-Buijs. Het koor Jubilate zingt en er is kinder-
nevendienst.
Er is een eindcollecte ten bate van Pax Christi.

19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.
In de Grote Kerk:
** Let op de gewijzigde begintijden **

14.30 uur Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is
de heer L. van der Meer. Minder goed ter been? Bel ui-
terlijk donderdag 24 september dhr. L. van der Meer
(0545-840065) en u wordt met auto gehaald en thuisge-
bracht.

Aansluitend aan deze gebedsdienst:

15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen.

In onze buurparochies:

Zo. 20 sept.

Ma. 21 sept.

Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v. Langen

Rietmolen 10.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers

11.30 uur Doopviering, H. Boogers

19.00 uur Oecumenische Mattheiisdienst in beide kerken, S.
Nagelmaeker

Eibergen

WEEKEND VAN 26 EN 27 SEPT.: 26° Zondag door het Jaar

Za. 26 sept.

Geen viering in onze kerk.

Op het kerkplein is van 10.00 tot 16.00 uur een spetterende fancy fair
met o.a. een springkussen, spellencircuit, rommelmarkt en rad van
avontuur (zie ook blz. 15).

De opbrengst is bestemd voor het nieuwe parochiecentrum.

Zo. 27 sept.

Di. 29 sept.

10.00 uur Eucharistieviering met zang van het koor “Diapason”.
Voorganger is pastor H. Boogers.
Er is een 2° collecte voor de Rooms-katholieke geestelijke
verzorging voor militairen.

13.30 uur Doopviering met zang van ons jeugdkoor “De Kerkuil-
tjes”. Voorganger is pastor H. Boogers.

19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.
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Do. 1 okt. In de loop van de dag wordt de Heilige Communie thuis
uitgereikt aan zieken en bejaarden.

Vr. 2 okt. 13.00 uur Oecumenische huwelijksviering van Inge Lansink en
Thijs Rensink. Voorgangers zijn pastor D. Juijn en ds. H.
Bouwman uit Gelselaar. De familie verzorgt de zang.

In onze buurparochies:

Za. 26 sept. Rietmolen 19.30 uur Woord- en Communieviering, A. Lankheet-Zoet

Zo. 27 sept. Eibergen 10.00 uur Oecumenische dienst in de Oude Mattheiis, D.
Juijn

Do. 1 okt. Rietmolen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 3 EN 4 OKT.: 27° Zondag door het Jaar

Za. 3 okt. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het Dames-
koor. Voorgangers zijn pastor S. Nagelmaeker en diaken
R. Wolthers. In deze viering staat het justitiepastoraat
centraal. Zie ook de toelichting op blz. 8.
Er is een 2° collecte ten bate van Wereldmissiedag voor
de Kinderen.

Zo. 4 okt. Geen viering in onze kerk.

De jaarlijkse Dierenzegening in ons parochieverband is dit jaar op
zondag 4 oktober om 15.30 uur in de H. Calixtuskerk in Groenlo.
Voorganger is pastor D. Juijn.

Di. 6 okt. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.
19.30 uur Rozenkransgebed in de oktobermaand.
Wo. 7 okt. 09.00 uur Eucharistieviering. Voorganger is H. Boogers.

In onze buurparochies:
Za. 3 okt. Eibergen 19.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers
Zo. 4 okt. Eibergen 10.00 uur Woordviering (Kind op schoot), M. Peters-v.Langen
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, S. Nagelmaeker en
diaken R. Wolthers
Di. 6 okt. Eibergen 09.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers

WEEKEND VAN 10 EN 11 OKT.: 28° Zondag door het Jaar

Za. 10 okt. Geen viering in onze kerk.

Zo. 11 okt. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
ganger is pastor J. ter Braak.

Di. 13 okt. 19.30 uur Mariaviering met zang van het Dameskoor. Voorganger
is pastor D. Juijn.

Wo. 14 okt. 20.00 uur Redactievergadering voor de Allerheiligenbinding.
Kopij graag v66r deze datum inleveren op het parochie-
secretariaat of e-mailen naar binding@parochieneede.nl.

In onze buurparochies:
Za.10 okt. Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, H. Boogers en S. Nagelmaeker
Zo. 11 okt. Eibergen 10.00 uur Eucharistieviering, H. Boogers
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WEEKEND VAN 17 EN 18 OKT.: 29° Zondag door het Jaar

Za. 17 okt. 19.00 uur Woord- en Communieviering met zang van het koor
Diapason. Voorganger is pastor M. Peters-van Langen.
Er is een 2e collecte bij gelegenheid van Wereldmissie-
dag.

Zo. 18 okt. Geen viering in onze kerk.

Di. 20 okt. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

19.30 uur Rozenkransgebed in de oktobermaand.

In onze buurparochies:
Zo. 18 okt. Eibergen 10.00 uur Woord- en Communieviering, D. Juijn
Rietmolen 10.00 uur Woord- en Communieviering, M. Peters-v.Langen

WEEKEND VAN 24 EN 25 OKT.: 30° Zondag door het Jaar
Za. 24 okt. Geen viering in onze kerk.
Zo. 25 okt. 10.00 uur Eucharistieviering met zang van het Herenkoor. Voor-
ganger is pastor Th. Escher.
Di. 27 okt. 19.15 uur Avondgebed met pastor D. Juijn.
19.30 uur Rozenkransgebed in de oktobermaand.
Vr. 30 okt. In de Grote Kerk:
** Let op de gewijzigde begintijden **

14.30 uur Oecumenische Gebedsdienst voor ouderen. Voorganger is
ds. W. Alserda. Minder goed ter been? Bel uiterlijk don-
derdag 29 oktober dhr. L. van der Meer (0545-840065) en
u wordt met auto gehaald en thuisgebracht.

Aansluitend aan deze gebedsdienst:

15.00 uur Koffie en thee drinken voor ouderen.

In onze buurparochies:
Za. 24 okt. Eibergen 19.00 uur FEucharistieviering, Th. Escher
Rietmolen 19.30 uur Eucharistieviering, H. Boogers

VIERINGEN IN DE KOMENDE WEKEN:

Za. 31 okt. 19.00 uur Vigilie Allerheiligen
Woord- en Communieviering met zang van het Heren-
koor. Voorganger is pastor A. Lankheet-Zoet.

Ma. 2 nov. 19.30 uur Allerzielen
Woordviering met zang van het Herenkoor. Voorganger
is pastor J. ter Braak. Deze Allerzielenviering wordt me-
de verzorgd door de werkgroep Avondwake en Uitvaart.
Aan de familie van de overledenen in het afgelopen jaar
wordt het gedachteniskruisje uitgereikt.

Di. 3nov. 19.15uur Avondgebed met pastor D. Juijn.

Wo. 4 nov. 09.00 uur Woord- en Communieviering. Voorganger is pastor A.
Lankheet-Zoet.
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B viucseRCHTEN [

Gedoopt:
05-07 Sophie Orriéns, Weemerhof 28
Laguna Lippets-Bauhuis, Weemerhof 32

Overleden:
05-08 Dhr. A.J. ten Dam, Hofmaat 58, 72 jaar

Verhuisd binnen de parochie:
Mevr. T.G. ten Brinke-Scholten, Bonkertskamp 28 naar Ruwenhofstraat 1-01
Fam. T.G. Rietman, Bonkertskamp 26 naar Hengeler 11

B NiEuws Uit PAROCHIEVERBAND NOACH |
ROOMS-KATHOLIEK? IETS VOOR JOU?

J aarlijks treden in Nederland enkele honderden volwassenen en jongeren toe
tot de rooms-katholieke kerk. Blijkbaar zijn er steeds mensen die zich op
enigerlei wijze aangesproken voelen of geraakt worden door de rijkdom van de
kerk: de liturgie, de rituelen, de eeuwenoude en nieuwe gezangen, de ruimte en
stilte van een kerkgebouw. Of men wordt geinspireerd en geboeid door de ver-
bondenheid van de plaatselijke geloofsgemeenschap of door de spirituele traditie
van een kloostergemeenschap. Ook andere motieven kunnen een rol spelen om
katholiek te worden, b.v. omdat de huwelijkspartner katholiek is en men de
kinderen in een dezelfde kerk wil opvoeden.

Geloven is echter niet alleen een kwestie van gevoel of van beleven, maar ook
van weten.

Daarom bieden de gezamenlijke parochies in Oost-Gelderland (regio Oost van
het Vicariaat Arnhem) een catechesecursus aan voor die mannen en vrouwen
die overwegen om de stap te zetten naar de katholieke kerk. Ze kunnen kennis
maken met de inhoud en praktijk van het katholieke geloof. Zo wordt er aan-
dacht besteed aan de bijbel, de sacramenten en het kerkelijk jaar, maar ook aan
persoonlijke geloofsverdieping. Het levensverhaal van de deelnemers speelt een
wezenlijke rol, evenals hun persoonlijke levenservaringen en levensvisies. Op
het eind van de cursus kan de kandidaat beslissen of en hoe hij/zij op de ingesla-
gen weg wenst voor te gaan.

De cursus bestaat uit 11 bijeenkomsten, telkens op dinsdag van 19.45-22.00 uur,
vanaf 15 september 2009 tot eind april 2010. Locatie: Kerkelijk Centrum De
Wingerd, De Bongerd 4 in Doetinchem (bij het NS-station).

Heeft u zelf interesse, of kent u iemand die hiervoor wellicht belang-
stelling heeft, reageer dan snel!

Aanmelden kan namelijk nog tot uiterlijk vrijdag 11 september bij het secretari-
aat van de parochie (tel. 0545-291236).
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PASTORALE SCHOOL 2009-2010

Basiscursus Katholiek Geloof & Geloofsbeleving

Voor wie: Vrijwilligers in de parochie die hun geloofskennis willen
verbreden en de beleving ervan willen verdiepen.
De cursus wil het eigen geloofsleven verrijken met kennis
en inzicht zodat de deelnemers een goede basis hebben voor
hun vrijwilligerstaak in de parochie.

Wanneer en waar: Op de dinsdagavonden in het Kerkelijk Centrum De Win-
gerd, De Bongerd 4, 7006 NJ Doetinchem.

Kosten: 40 euro per module. Voor de modulus 1-4 zijn de kosten 150
euro (waarschijnlijk te declareren bij het kerkbestuur)
Cursusopzet: Module 1: God en Mens

Module 2: Kernmomenten uit de Thora

Module 3: Kernmomenten uit de Synoptici

Module 4 Jezus, het gelaat van God

(voor detailbeschrijving zie de folder achterin de kerk of

download de folder via: http://www.aartsbisdom.nl/?id=257)
Info en aanmelden: Vicaris J.G.M. Pauw (Vicariaat Arnhem) Zomerweg 17,

6996 DD Drempt, tel. 0313-472215, pauw@aartsbisdom.nl

Van harte aanbevolen! Pastoresteam NOACH

EEN JUSTITIEPASTOR OP BEZOEK

1t najaar zal er in elke parochie/geloofsgemeenschap van NOACH een
v1er1ng in het teken staan van het justitie-pastoraat.
Onbezoldigd diaken Ruud Wolthers zal in een

interview voor het altaar vertellen over zijn werk als
| justitiepastor. Hij kan er boeiend over vertellen. Zijn
! ervaringen met (ex)gedetineerden leveren ook heel wat

|

gespreksstof. Hoe gaan wij, als christenen, om met
medemensen, mede-christenen die een straf moesten
ondergaan? Eén van de werken van barmhartigheid noemt het bezoeken van
gevangenen. Gebeurt dat eigenlijk wel genoeg?
Laten we eens goed naar Ruud luisteren als hij bij u in de kerk komt (in Neede
op zaterdag 3 oktober). Van harte aanbevolen!
Simon Nagelmaeker,
pastoraal werker diaconie parochieverband NOACH

CURSUS ‘KUNST EN SPIRITUALITEIT’
‘Beelden’ die spreken - ‘Beelden’ die je tot spreken brengen

29 E cht waarnemen vraagt oefening, innerlijk leeg worden en veel geduld.
Men moet daarvoor weer worden als een kind dat de dingen voor de

eerste keer ziet." schrijft Han Fortmann in Oosterse Renaissance.
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In de cursus ‘Kunst en spiritualiteit’ kijken we naar kunstwerken van diverse
hedendaagse kunstenaars. Er is aandacht voor schilderijen, maar ook video-
kunst krijgt een plaats. Bij de keuze van de kunstwerken speelt aandacht voor
spiritualiteit een wezenlijke rol. Het gaat om meditatief kijken naar kunst en
verdieping van je geloven.

De bijeenkomsten zijn als volgt opgebouwd:
waarnemen en beschrijven wat je oog ziet
kijken vanuit je innerlijk: wat beleef je aan het kunstwerk
persoonlijke verwerking: het kunstwerk en je eigen spirituele bron
onderlinge uitwisseling waardoor verdieping plaatsvindt
informatie over het kunstwerk en de kunstenaar.

Als afsluiting van de cursus gaan we een dag met de verschillende groepen/
cursisten naar museum De Pont in Tilburg voor een individuele en gezamenlijke
activiteit rond moderne kunst en spiritualiteit.

Deze serie staat open voor ieder die benieuwd is naar kunst en wat je leven en
geloven kan verdiepen. Je hoeft geen verstand van kunst te hebben, interesse is
genoeg. Het gaat om zien en ontdekken met je oog en je hart.

De bijeenkomsten duren 2,5 uur en worden begeleid door een pastor. Per groep
kunnen maximaal 12 personen deelnemen. De bijdrage in de kosten bedraagt €
10,- p.p. De excursie naar Tilburg is voor eigen rekening. U kunt zich aanmelden
tot 1 oktober. De serie wordt gehouden op vier plaatsen in Oost-Gelderland, ook
in NOACH:

Groenlo: Dinsdagmiddag 13 okt. - 10 nov. - 8 dec. - 12 jan. - 2 maart.
Tijd: 14.00 — 16.30 uur
Plaats: Parochiecentrum, Nieuwstad 12, Groenlo.
Begeleiding: pastor Marga Peters
Aanmelden bij: mjbpeters@planet.nl of tel. 06-29405303

Eibergen: Dinsdagavond 13 okt. - 10 nov. - 8 dec. - 12 jan. - 2 maart.
Tijd: 19.30 — 22.00 uur.
Plaats: Parochiecentrum H. Matteiis, Grotestraat 88, Eibergen.
Begeleiding: pastor Annet Lankheet.
Aanmelden bij: annetlankheet@gmail.com of tel. 053-5726083

der vraagt aan iedereen wie h(z)ij is in zijn of haar rol en nodigt je uit om te
vertellen wat jou in je rol beweegt, of welke vraag je rol bij je oproept. Daarna
begint het spel: in hun rol kunnen deelnemers met elkaar in gesprek. De bege-
leider ondersteunt dit gesprek en bevraagt je soms ook.

Na het spel is er een nagesprek, waarin iedereen kan vertellen wat h(z)ij ervaren
heeft in het spel.

In bibliodrama ben je op een heel andere manier bezig met Bijbelverhalen. Je
stapt als het ware het verhaal binnen en je wordt er deel van. Dat leidt vaak tot
nieuwe ontdekkingen en ervaringen, ook in je eigen geloven en spiritualiteit. Je
leert ook je medespelers kennen op een nieuwe manier.

Ik ben op zoek naar mensen die het interessant vinden om op deze manier met
Bijbelverhalen bezig te zijn en die het komende werkjaar enkele keren biblio-
drama willen spelen onder mijn leiding.

Op dinsdagavond 29 september om 20.00 uur in het Parochiecentrum in Groen-
lo, Nieuwstad 12, houd ik een informatiebijeenkomst over bibliodrama. Om een
beetje te ervaren hoe het is om bibliodrama te spelen, zullen we op die avond
samen een Bijbelverhaal lezen, de ruimte indelen en een ronde houden waarbij
ieder een rol kiest in het verhaal.

Ik denk aan de volgende avonden: woensdag 28 oktober, dinsdag 17 november
2009, dinsdag 19 januari en woensdag 24 februari 2010. Telkens van 19.30 tot
22.00 uur in Groenlo. De avonden vormen geen serie. Je kunt je per keer aan-
melden. Als er zes mensen zijn, gaat de avond door.

Als je interesse hebt, neem dan contact met mij op. Mijn telefoonnummer is 053-
5726083 en mijn mailadres is annetlankheet@gmail.com.
Pastor Annet Lankheet

BELEEF EEN BIJBELVERHAAL ANDERS: BIBLIODRAMA

inds vorig jaar volg ik met veel plezier de opleiding Bibliodrama.

Bibliodrama is met een groep mensen een Bijbelverhaal verkennen door het
te spelen onder leiding van een begeleider. Nadat je samen het verhaal gelezen
en besproken hebt, wordt de ruimte ingedeeld zoals in het verhaal. Als het
verhaal zich bijvoorbeeld afspeelt in de tempel, dan is de ruimte een tempel en
alle personages die een rol hebben in het verhaal krijgen een eigen plek. Je kiest
vervolgens een rol in het verhaal en je neemt je plek in de ruimte in. De begelei-
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STOP JE VERDRIET NIET WEG

ouwen is nog zo’n beladen onderwerp. Buiten de familiekring is het een

moeilijke stap om er over te praten. Het leven vraagt echter door te gaan.
Mensen met een verlies zoeken naar een nieuwe balans. Een gesprek met lotge-
noten kan hierbij helpen.
Veel adviezen van mensen komen op je af: “je moet afleiding zoeken”, “je moet
hard werken”, “het verlies slijt wel”. Het is echter zoiets groots, het verlies van
je partner, je kind, je vader of moeder. In onze streek zijn mensen wel gewend
om hard te werken. Ook na een ernstig verlies gaan veel mensen maar door,
want ze moeten toch verder.

Als u een dierbare hebt verloren, ook buiten uw woonplaats of streek, bent u
van harte welkom op de “dag van het licht” op dinsdag 10 november a.s. in “De
Molenberg” in Groenlo.

Mensen hebben op deze dag gesprekken met lotgenoten die ook een verlies
hebben gehad. Er samen over te praten kan helpen jouw verlies dragelijker te
maken. Op deze dag kun je je veilig voelen, blijft alles binnenskamers en wordt
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er verder niet over gepraat. De gevoelens welke worden uitgesproken worden
heel serieus genomen en er wordt respectvol mee omgegaan.

ZVERWERKEN Als g:::astspreke.r is voor deze dag uitgenodigd ds. Eveline
Struijk, predikant van de protestantse gemeente
l / / /// Eibergen/Rekken.

Voor opgave kunt u terecht bij:
Mevr. W. Klein Nijenhuis
Tel. 0545-292177

VERLIEZE

Coordinator namens de pastores:
pastor Simon Nagelmaeker.

LOURDESWERK NATIONALE BEDEVAARTEN

p verzoek van pastor Hans Boogers word ik vanaf 1 september de contact-

persoon in ons Parochieverband voor het Lourdeswerk Nationale bede-
vaarten, onderdeel van VNB Nationale Bedevaarten. Ik heb intussen al kennis
gemaakt met de mensen op het Bureau van VNB in Den Bosch. VNB Nationale
Bedevaarten is een grote organisatie die al meer dan 125 jaar met veel vrijwilli-
gers al haar reizen tot in de puntjes verzorgt. Door de inzet van vrijwilligers
blijven deze reizen betaalbaar.
Als contactpersoon wil ik u graag vrijblijvend informeren over de reis naar en
het verblijf in Lourdes.

Voor een bedevaart naar Lourdes kan men kiezen voor een reis per bus, trein of
met het vliegtuig met verblijf in een hotel of het Accueil. De busreis is wat
langer, maar zeker de moeite waard, met een aantal prachtige excursies. Je leeft
dan als het ware in de twee reisdagen helemaal naar je reisdoel toe.

Wat Lourdes betreft, voor mensen die (chronisch) ziek, gehandicapt of slecht ter
been zijn, is er een geheel verzorgde reis met de trein of het vliegtuig mogelijk
met verblijf in het Accueil. Dit is een zorghotel op het prachtige terrein van het
Heiligdom waar 24 uur per dag de vrijwilligers van VNB aanwezig zijn. Waar
mensen in onze samenleving regelmatig buitengesloten zijn, vinden zij in Lour-
des een warm onthaal, alles is aangepast en zij horen er echt overal bij.
Daarnaast is er ook financiéle ondersteuning mogelijk voor mensen die minder
draagkrachtig zijn.

Bij alle VNB bedevaartreizen is er pastorale begeleiding. De pastores reizen met
u mee en zijn verblijven ook bij de groep in het hotel en gaan voor in de Neder-
landstalige vieringen. Daarnaast heeft elk hotel zijn eigen hotelleider die de
groep begeleidt tijdens de reis, het programma volgt en het aanspreekpunt is
voor u in het hotel.

VNB biedt de pelgrims een programma aan. Naast de Mariale lichtprocessie is
de Internationale hoogmis met soms wel 20.000 mensen in de grote onder-
grondse Pius X-basiliek ook heel bijzonder. Voor wie van zingen houd is er bijna
altijd wel een gelegenheidskoor.
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Naast alle kerkdiensten en de rondleidingen, is een VNB reis ook bijzonder
gezellig, bijvoorbeeld tijdens de goed verzorgde maaltijden. Lief en leed wordt
gedeeld. Samen met een klein groepje nog even ergens een kaarsje opsteken voor
een speciale intentie.

Wat veel mensen niet weten is dat er in dit najaar van 17 t/m 24 oktober een
speciale reis voor kinderen en jongeren wordt georganiseerd. Waarbij ook de
ouders en verzorgers van de kinderen van harte welkom zijn.

Bergen geven een mens rust, en na alle drukte in Lourdes was het heerlijk om
een dagje de bergen in te gaan. Tijdens de excursie in de Pyreneeén bezochten
wij vorig jaar de Saint Savin, een Romaanse kerk uit de 11e eeuw en er hing een
mooi anoniem gebed in het Frans. Ik heb het vrij vertaald en in deze woorden zit
de rust en stilte die je in de bergen vind.

Luister en wees Stil!

In de kalmte van de avond, op doortocht door dit land.
Laat u leiden door het ritme van de geschiedenis!
Al lange tijd heeft men God hier bezongen!
Wandel deze avond! Kijk rond en wees stil!

Vorig jaar, toen ik zelf voor de eerste keer naar Lourdes ging, bestond VNB
alweer 125 jaar. Ik heb behoorlijk wat gereisd, maar zo'n betrokken en zeer
deskundige reisorganisatie heb ik nog niet eerder meegemaakt.

Onder het label Willibrord Tochten worden reizen georganiseerd naar andere
bestemmingen zoals Rome, Fatima, Santiago de Compostella, Isra€l, Turkije en
Griekenland. Plaatsen die een bijzondere betekenis hebben in de historie van
het christendom.

Iedereen die informatie wil ontvangen of vragen heeft over reizen naar Lourdes,
het aanvragen van een financiéle bijdrage of de reizen van Willibrord Tochten
mag vrijblijvend bellen (0545-476502) of mailen crownbc@orange.nl. Dan kun-
nen we zonodig een afspraak maken dat ik langs kom.

Judith Herbers, contactpersoon Lourdeswerk Nationale Bedevaarten
Parochieverband NOACH

WEEKENDWACHT

D e Weekendwacht, bestemd voor dringende pastorale zorg is bereikbaar van
vrijdagavond 18.00 uur tot maandagochtend 9.00 uur.
De leden van het pastorale team verzorgen bij toerbeurt de Weekendwacht.

Vrijdag - maandag |Pastor Telefoon
11 - 14 september M. Peters-van Langen |06-29405303

18 — 21 september J. ter Braak 06-20846234
25 — 28 september H. Boogers 06-20078472
2 — 5 oktober D. Juijn 0545-294432

9 — 12 oktober S. Nagelmaeker 06-53553557
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16 — 19 oktober dJ. ter Braak
23 — 26 oktober H. Boogers
30 okt. — 2 november A. Lankheet-Zoet

06-20846234
06-20078472
053-5726083

Voor dringende pastorale zorg op werkdagen kunt u met een pastor naar keuze
contact opnemen. U vindt alle telefoonnummers op de achterzijde van Binding.

B Nieuws VAN DE OECUMENE [
DERDE TENTDIENST WEER EEN SUCCES

e derde tentdienst is weer een groot succes geworden ondanks het late
tijdstip van 19.00 uur. Als de mensen bij de sta-tafels op de nog vrije de
stoelen voorin zouden hebben plaats genomen, dan waren praktisch alle gereed
gezette stoelen bezet.
Een lid van het koor Revelation was zo onder de indruk, dat na afloop van de
dienst een van de stoelen van Berkelland Verhuur het onder haar begaf.
De collecte tijdens de Tentdienst heeft maar liefst € 514,15 opgebracht. Aan
vreemd geld trof ik nog 30 Zwitserse rappen/centimes aan (waarde 19,5 euro-
cent). Die kun je hier nergens inwisselen. Deze "gulle gever" moet gedacht heb-
ben dat ze in de tentdienst toch nog ergens goed voor zijn.
U vindt een fotoreportage op www.parochieneede.nl.
Met vriendelijke groet,
Leo van der Meer

GEBEDSDIENSTEN VOOR OUDEREN

e maandelijkse gebedsdienst voor ouderen in de Grote Kerk op vrijdagmid-

dag zal met ingang van vrijdag 25 september op een vroeger tijdstip worden
gehouden. Al enige maanden stopt de dagverzorging in Grand Café De Hofmaat
een uurtje vroeger. De ouderen die daar gebruik van maken kunnen niet meer
naar de gebedsdienst, omdat het vervoer naar huis al tijdens de gebedsdienst
plaatsvindt.

Giabedsdienst De vertegenwoordigers van onze parochie, de protestantse ge-
voor ouderen meente (PKN) en beide gereformeerde kerken in Neede hebben
daarom besloten om het tijdstip van de gebedsdienst te vervroe-
) gen. De gebedsdienst van 30 minuten begint voortaan om half
u drie ’s middags (14.30 uur). Bovendien zal er na de gebedsdienst
[ in de kerk gelegenheid zijn voor de ouderen om een praatje te
in de Grote Kerk || maken tijdens een kopje koffie/thee (dus vanaf 15.00 uur).

Vrijwilligers van Livio zorgen iedere keer ervoor dat ouderen vanuit het Grand
Café De Hofmaat naar de kerk worden begeleid en na afloop ook weer terug
worden gebracht.

De vier kerken hebben zelf een vervoersregeling met vrijwilligers opgesteld voor
de ouderen die elders in Neede wonen en minder goed ter been zijn. Zij kunnen
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met een auto gehaald en weer thuis gebracht worden. U kunt zich hiervoor
aanmelden uiterlijk de dag voor de gebedsdienst door even te bellen naar dhr. L.
van der Meer op het nummer 0545-840065.

Voor de komende maanden zijn de oecumenische gebedsdiensten in de Grote
Kerk als volgt:

Vr. 25 september, voorganger dhr. L. van der Meer (RK)

Vr. 30 oktober, voorganger Ds. W. Alserda (PKN)

Vr. 27 november, voorganger dhr. F. Rinkema (GKV)

Do. 24 december, voorganger Ds. C. Lodewijk (NGK)

We hopen dat velen de gebedsdienst zullen bijwonen. Het is een prachtige aan-
vulling op de viering in onze eigen parochiekerk op de eerste woensdag van de
maand om negen uur ’s morgens.

Leo van der Meer, werkgroep Gebedsdiensten voor Ouderen.

I Nieuws VAN HET KERKBESTUUR [

19 SEPTEMBER: NAAR DE ZUSTERS IN BOXMEER

aterdag 19 september, tegen 8 uur ‘s ochtends. Neede is nog in rust, maar op

het kerkplein staat een groep mensen te wachten op de bus. De bus met als
bestemming Kasteel Boxmeer, aan de rand van Boxmeer. Het Moederhuis van
de Zusters van Julie Postel.

We gaan naar Boxmeer voor een weerzien met de zusters die in februari 2007
van de Rapenburg naar Boxmeer verhuisden: Zr. Anne Straatman, Zr. Bep
Janssen, Zr. Theodosia Verstegen en Zr. Annelies Roelandt. Bovendien zal de
parochie een blijvende herinnering aan Neede aanbieden aan de Congregatie van
Julie Postel. Een kunstwerk dat een plek zal krijgen in de nieuwe beeldentuin bij
het Kasteel.

Dit fraaie kunstwerk van de Groenlose kunstenares Rees Hopmans zal in het
voorgaande weekend (zondag 13 september) in onze kerk te zien zijn, speciaal voor
de mensen die niet mee gaan naar Boxmeer voor de officiéle aanbieding.

In Boxmeer is er, na de ontvangst met koffie, om 10.30 uur een Eucharistievie-
ring in de kapel. Daarna volgt de lunch waarbij het kunstwerk zal worden aan-
geboden aan Zr. Florentia Hollegien van de Congregatie. Na de lunch is er een
rondleiding door het Kasteel en het Museum van de Zusters. Na een afscheids-
drankje vertrekt de bus rond 15.30 uur weer richting Neede.

Voelt u zich verbonden met de Zusters en zou u ook graag dit bezoek aan de
Zusters willen bijwonen, maar heeft u zich niet voor eind augustus aangemeld?
Bel dan even met het parochiesecretariaat (tel. 291236). Wellicht zij er nog
plaatsen vrij zijn in de bus.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Gerard Bartels, secretaris.
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26 SEPTEMBER: SPETTERENDE FANCY FAIR

heeft wellicht al her en der in het dorp posters gezien voor de fancy fair die
op zaterdag 26 september op het kerkplein wordt gehouden, van 10 tot 4.
De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan het nieuw te bouwen paro-
chiecentrum.
Er is, naast een rommelmarkt, ook een springkussen (beschikbaar gesteld door
Grevelink Special Moments uit Neede) en een spellencircuit. Natuurlijk wordt
ook voor de inwendige mens (jong en oud) goed gezorgd.

In de afgelopen weken zijn er al veel goede gebruikte
spullen aangeboden voor de rommelmarkt. Wellicht heeft
ook u op zolder, in de schuur, garage, berging of elders
nog bruikbare spullen die ten bate van het nieuwe
parochiecentrum verkocht mogen worden (boeken, speel-
goed, klein huisraad, gereedschap, etc).

Om uw spullen af te geven of op te laten halen is een
telefoontje naar de heer Herman Fellinger (tel. 0545-294029) voldoende. In
verband met de tijd die we nodig hebben voor het uitzoeken en sorteren van alle
spullen ontvangen wij uw spullen graag zo vroeg mogelijk, bij voorkeur uiterlijk
zaterdag 19 september.

We hopen natuurlijk ook G op 26 september te ontmoeten tijdens deze fancy fair.
Het organisatiecomité

22 NOVEMBER: CAECILIAFEEST

it jaar vieren we op zondag 22 november het feest van onze patrones.

Eens in de drie jaar is er behalve de Caeciliaviering in de kerk ook een
feestelijke middag voor de vrijwilligers. Dit jaar is het weer zover. Na afloop van
de Caeciliaviering in onze kerk gaan we met onze vrijwilligers en hun partners
naar café-restaurant “De Olde Moélle” voor een lunch en een feestelijke middag.

Mocht je om één of andere reden niet kunnen, dan moet je zelf voor een vervan-
ger zorgen. Geef dit wel even door aan de koster: tel. 0545-294641 (bgg. 06-
20994297). H. Holtkamp.

Bij deze wil ik graag alle medeparochianen op welke manier dan ook, voor het
medeleven tijdens mijn ziek zijn heel hartelijk bedanken. Ik hoop binnenkort
weer aan het werk te zijn.

Groeten,
de heer en mevrouw Holtkamp.

Beste vrijwilligers: noteer alvast in uw agenda of op uw kalender:
“ 22 november: Vrijwilligersfeest in De Olde Molle! ”

I vt o WercGROEPEN |

ROOSTER MISDIENAARS

Zondag 30 augustus  10.00 uur E. Screever en K. Wientjes
Zondag 13 september 10.00 uur P. Wientjes en D. Konniger
Zondag 27 september 10.00 uur M. Redeker en M. ten Elsen
Zondag 11 oktober 10.00 uur E. Screever en K. Wientjes
Zondag 25 oktober 10.00 uur P. Wientjes en D. Konniger
Zondag 8 november  10.00 uur M. Redeker en M. ten Elsen
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OPBRENGST EXTRA COLLECTES

27/28 juni € 36,50 St. Pieterspenning
I -
VERHALENKARAVAAN

H et thema van de Bijbell0daagse 2009 is “Verhalenkaravaan”. Tien dagen
staan bijbelverhalen centraal. In verhalen van de Bijbel kom je mensen
tegen die, hoe verschillend ze ook zijn, dezelfde eigenaardigheden, kwaliteiten,
zwakten, twijfels en emoties hebben als wij. Verhalen déen iets met je.

Bijbelverhalen hebben ook een link naar de verhalen van nu. Geloofsverhalen,
verhalen van hoop en twijfel, dood en liefde, verteld door mensen die zich gegre-
pen voelen door de bijbelverhalen.

Tijdens de BijbellOdaagse gaat er een echte verhalenkaravaan door het land
reizen. Een dubbeldekker ingericht door het Nederlands Bijbelgenootschap met
aan boord een verhalenverteller. De start van de karavaan vindt plaats in boek-
handel Selexyz Dominicanen in Maastricht. De route eindigt tien dagen later in
het noorden van Nederland en zal onderweg dorps-, kerk- en schoolpleinen
aandoen.

Het bijbelse verhaal van 'De verloren zoon' is een bekend verhaal. Kunstenaars
als Rembrandt en Hieronymus Bosch hebben het verbeeld. De uitdrukkingen
‘het gemeste kalf slachten’ is aan dit verhaal ontleend. En ook schrijvers als
Marilynne Robinson en J. Bernlef hebben zich door dit verhaal laten inspireren.
Nog steeds kan de Bijbel een culturele en literaire inspiratiebron zijn. Daarom
organiseerde het Nederlands Bijbelgenootschap in samenwerking met het NRC
Handelsblad een schrijfwedstrijd met als opdracht een hervertelling te schrijven
van het bijbelverhaal 'De verloren zoon'. Er hebben 231 mensen meegedaan aan
deze wedstrijd. Het winnende verhaal verschijnt in de verhalenbundel 'De Kara-
vaan. Tien verhalen uit de bijbel opnieuw verteld'.

‘De karavaan’ wordt in oktober 2009 door uitgeverij Podium uitgebracht. In
deze bundel worden tien bekende verhalen uit de Bijbel onder handen genomen
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door de Nederlandse schrijvers Abdelkader Benali, Aaf Brandt Corstius, Désan-
ne van Brederode, Esther Gerritsen, Bas Heijne, Erik Idema, Christophe Veke-
man, Annelies Verbeke en Robert Vuijsje.

Meer informatie: www.bijbelgenootschap.nl/activiteiten/bijbel10daagse

FOTO

nverwacht en ongevraagd gefotografeerd worden,

kan door mensen als een ernstig gebrek aan
inlevingsvermogen, respect en fijngevoeligheid ervaren
worden. =
Tijdens een preek vertelde een priester dat hij op een >
rondreis door Brazilié met een missionaris de slums van @
Rio de Janeiro bezocht. Bij de allerarmsten, mensen die
nergens geld voor hebben. Zelfs niet voor een schuilplaats voor de nacht. Na één
van de vele tropische regenbuien die daar veelvuldig voorkomen, zag hij een
magere vrouw in de opening van haar ‘woning’ staan. Die bestond uit een bouw-
sel van kartonnen dozen. Het water kwam tot haar knieén en doorweekte haar
povere onderkomen, dat als een kaartenhuis in elkaar dreigde te zakken. Eén
moment wilde de priester een foto van de vrouw maken. Toen realiseerde hij
zich beschaamd hoe pijnlijk en vernederend dat voor haar moest zijn. Een foto in
zo’n ontluisterende situatie zou volgens hem ‘pornografisch’ genoemd kunnen
worden. Een treffende typering. Een sterke vergelijking die tot nadenken stemt.
Hoe ver zijn we inmiddels van de gedachte aan de menselijke waardigheid in
onze huidige media afgedwaald?

Een ander aspect van misplaatste fotografie kan zich voordoen bij religieuze
bijeenkomsten. Ouders van eerste communicantjes bijvoorbeeld beschouwen het
soms als ongepast dat tientallen camera’s voortdurend aan het flitsen en klikken
zijn. Zelfs op het heiligste moment als de kinderen de H. Hostie ontvangen.
Helaas voelen velen dit kennelijk niet meer aan.

Hetzelfde gebeurt bij televisie-uitzendingen van Eucharistievieringen. Waarom
worden mensen die te communie gaan uitgebreid opgenomen, soms zelfs in
close-up? Hebben we de eerbied voor het sacrale verloren?

Vragen die tot bezinning noden ...

Louise Leneman

Bron: parochiebladenservice oktober 2009

IKONENMUSEUM KAMPEN VERWERFT BIJZONDERE ICOON

oor een schenking kwam het Ikonenmuseum in Kampen onlangs in het
bezit van een icoon met een zeldzame variant op het thema ‘Oud Testa-
mentische Triniteit’, ofwel de Gastvrijheid van Abraham.
Genesis 18 beschrijft het bezoek aan Abraham en Sara van drie mannen die hun
de geboorte van een zoon voorzegden. Het gastmaal dat de mannen werd aange-
boden wordt gezien als een voorafbeelding van de eucharistie. De icoon toont de
17 — september / oktober 2009

engelen samen met Abraham en Sara aan tafel en zijn met hen in gesprek.
Abraham en Sara dragen beiden een schaal. Een knecht slacht op de voorgrond
een kalfje dat bereid zal worden voor de gasten.

De icoon komt uit Rusland en is gedateerd ca. 1800. Uit de verfijnde schildering
van de gezichten, de gewaden en de engelenvleugels en de uitwerking van de
details in de architectuur blijkt dat de icoon in een goed atelier werd geschilderd.
Voor meer informatie: www.ikonenmuseumkampen.nl

8 NOV.: KATHOLIEKE JONGERENDAG 2009: DURF TE LEVEN!

”D urf te leven! is het thema voor de komende Katholieke Jongerendag
(KJD). De jaarlijkse ontmoetingsdag voor katholieke tieners en jongeren
vindt plaats op zondag 8 november in de Maaspoort te ‘s-Hertogenbosch. De
KJD is een initiatief van de Bisschoppenconferentie en wordt georganiseerd door
Jong Katholiek, de afdeling Jeugd & Jongeren van de Nederlandse Kerkprovin-
cie. In 2008 werden ruim 2000 bezoekers geteld.

Wim Velzeboer, projectleider van de KJD, meldt ter toelichting dat van jongeren
in deze tijd veel wordt verwacht: “door ouders, docenten, leidinggevenden,
vrienden, om de jongere zelf niet te vergeten; ze moeten verantwoordelijkheid
nemen, prestaties leveren in werk en studie, altijd bereikbaar zijn.” Wim Velze-
boer (32) spreekt van “een leven vol van verwachtingen”, maar “is dat ook de
volheid van het leven?” Velzeboer: “Durf te leven is eigenlijk een vreemde uit-
spraak. Ik leef toch? Maar Jezus zegt: ‘Ik ben gekomen om hun het leven te
geven in al zijn volheid’ (Joh 10,10). De volheid van het leven loop je mis als je
alleen maar bezig bent om aan alle menselijke verwachtingen te voldoen. Pas als
je durft te leven naar de verwachtingen die God van je heeft, vind je de volheid
van het leven. Vandaar de oproep: Durf te leven!”

Voor meer informatie: www.jongkatholiek.nl

Bron: parochiebladenservice oktober 2009

B U7 Of sREVENeUs

NAJAARSPROGRAMMA “HUIZE LORETO” IN LIEVELDE
Een selectie uit het aanbod

Een nieuwe manier van bijbelverhalen lezen

Leren lezen zoals op een manier zoals de monniken dat al eeuwenlang doen. Het
is een manier van lezen waarbij je verrassende ontdekkingen doet. Het verhaal,
dat zo ver van je af lijkt te staan, komt dichterbij. Het is een heel eigen manier
om te ontdekken dat dit verhaal over jou gaat. In deze cursus oefen je je in deze
herontdekte leeswijze. Je raakt gefascineerd door de betekenis van het verhaal.
Het worden verhalen die je op je lijf geschreven staan. Elke avond beleef je
samen een verhaal.

Data: ma. 28 sept., 19 okt., 9 en 30 nov. en 21 dec. Tijd: 20.00-22.00 uur. Kos-
ten: € 40,-. Begeleiding: Pater Ton Bun. Opgave: uiterlijk 20 september.
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Geestelijke zorg in een TBS-kliniek

Hoe verleen je geestelijke bijstand aan plegers van zware delicten? Is dat niet
water naar de zee dragen? Hoe van God te spreken? Jaap Jonk vertelt van zijn
ervaringen als predikant in de TBS-kliniek Oldenkotte in Rekken.

Datum: donderdag 8 oktober. Tijd: 20.00-22.00 uur. Begeleiding: Jaap Jonk.
Kosten: € 8,-. Opgave: uiterlijk 1 oktober.

Op www.loreto.nl staat het complete programma voor dit najaar. Voor meer info
en voor aanmelding kunt u contact opnemen met pater Ton Bun, tel. 05544-
393380 (bij voorkeur op dinsdag of donderdag tussen 9.30-12.00 uur).

Mijn God 1k zoek

Mijn tas En ik vind

Mijn sleutels Mijn tas

Mijn pen Mijn sleutels

Mijn bril Mijn pen

Soms ben ik alles kwijt Mijn bril
Mijn God!

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

B A Ot ReoacTE

Editie Redactievergadering Verspreidingsperiode

Allerheiligenbinding 14 oktober 26 - 30 oktober
Kerstbinding 25 november 7-11 december
Januaribinding 2010 6 januari 18 - 22 januari 2010

B ceN DAG NIET GELACHEN ... [

Een vrome vrouw is heel trots op haar papegaai
en kan het niet laten om er in de kerk mee te

Ja, hij weet het begrip
‘rustdag’ altijd weer

pronken. een bijzondere
betekenis te geven

Ze zegt tegen de pastoor: "Als je aan zijn
rechterpoot trekt, zegt hij het
Lievevrouwengebed op en als je aan zijn
linkerpoot trekt, dan zingt hij het Heer-
Ontferm-U."

De pastoor is razend enthousiast. "Maar dat is
geweldig! En wat gebeurt er als ik aan allebei
de poten trek?"

Waarop de papagaai zelf antwoordt: "Dan ga ik
op mijn snavel natuurlijk!"
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De parochie op internet: www.parochieneede.nl

Parochiesecretariaat (coérdinator: Jan Vroom):
Borculoseweg 45, 7161 GR Neede, tel. 0545-291236
Openingstijden: woensdag 9.30 - 11.30 uur
donderdag  9.30 - 11.30 uur
vrijdag 18.30 - 19.30 uur

Bankrekeningen (Rabobank):
Algemeen & nieuw par.centrum: 13.56.00.065 - Actie Kerkbalans: 13.56.03.005

Pastoresteam parochieverband NOACH:

H. Boogers Nieuwstad 12 Tel. 06-200 784 72
(priester) 7141 BD Groenlo

h.boogers@planet.nl
dJ. ter Braak Werkadres: Nieuwstad 12 Tel. 06-208 462 34
(priester) 7141 BD Groenlo (in noodgevallen ’s

j.terbraak@calixtusmaria.nl nachts: 0544-393385)
D. Juijn Borculoseweg 45a Tel. 0545-294432
7161 GR Neede
dickjuijn@planet.nl
Grotestraat 88a
7151 BE Eibergen
S.Nagelmaeker@kpnplanet.nl
Hondelink 93 Tel. 053-5726083
7482 KP Haaksbergen
annetlankheet@gmail.com
M. Peters-van Langen Beukenlaan 10
7223 KL Baak
mjbpeters@planet.nl

(pastoraal werker)

S. Nagelmaeker Tel. 06-535 535 57

(pastoraal werker)

A. Lankheet-Zoet

(pastoraal werkster)

Tel. 06-29405303

(pastoraal werkster)

Voor dringende pastorale zorg tussen vrijdagavond 18.00 uur en maandag-
ochtend 9.00 uur kunt u terecht bij de weekendwacht (telefoonnummers: zie
“Nieuws uit parochieverband NOACH”).

Aanleveren artikelen voor Binding:
Via de brievenbus van het secretariaat of per e-mail: binding@parochieneede.nl

Voor slechtzienden is ook een
Groot-Letter Binding beschikbaar.

FAMILIE
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