
“DE KERKKLOK” 
04-07-2025          No. 1810 
Geloofsgemeenschap  H. Werenfridus. 
 
Adres:             Dorpsstraat 43,     
      7136 LG Zieuwent 
Rabobanknr.:               NL61RABO01600.91.152   
 
Koster: A.Storteler:       0544-35 15 57 / 06 22 49 89 82 
                         

E-Mail  H. Werenfridus: zieuwent@paulus-ludger.nl  
 
Email kerkklok:              redactiekerkklok@gmail.com 
 
Kerkradio:   Jan Nijenhuis: 06 508 702 95 
 

Parochie HH. Paulus en Ludger:e-mail: secretariaat@paulus-ludger.nl 
Telefoon: 06-33339688 

Info over onze parochie op de website: www.paulus-ludger.nl 
of facebook; Parochie Sint Ludger 
 
Secretariaat Geloofsgemeenschap H. Werenfridus is geopend direct na de 
woensdagmorgen weekviering.  Secretariaat is in de sacristie.  
 
Voor dringende pastorale hulp: Voor sacrament der zieken, ziekenzegen  
of afspreken uitvaart is dag en nacht bereikbaar:  06 19 01 72 92 
 
Wilt u het Dames-Herenkoor tijdens avondwake of begrafenis?  
Tel. Dhr. E. Rouwhorst 06 20 71 85 99  

 B.g.g.: Mevr. C. Lageschaar- Krutzen  06 81 66 15 16.                                                         

 

Zaterdag        5 juli  19.00 uur  Eucharistie viering 
Voorganger: Pastor Pikkemaat Koor: Noir  
Lector:  Gusta Marneth Collectanten:    groep 2    
Akolieten: Jan Stortelder  Loek Groot Kormelink 
 
Woensdag  9 juli  9.30 uur  Weekviering 
Voorganger:   Mevr. M. Beerten m.m.v.  enkele koorleden  
 
Weekend 12 en 13 juli:  Geen viering 
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Weekend 5 en 6 juli:  
 
In memoriam:  
Frans Krabbenborg, Willemien Heukshorst en  
Fien te Plate-Krabbenborg.  
 
Intenties:  
Nico Wessels en Suze Wessels-Nijhof; Overleden familie Ebberink; 
Stichting fundatie Ebberink; Marie en Antoon Bekken-klein Goldewijk en 
Marcel Bekken; Voor kracht in een gezin.  
 
 

Leef met heel je hart! 
 
Zaterdag 21 juni ’25: de Kermisviering in Zieuwent. 
Even ter herinnering: de naam “kermis” komt waarschijnlijk van het woord: 
”kerkmis”. De ”kerkmis” was de mis en het feest dat de mensen vierden op 
de dag dat de kerk was geopend. Eigenlijk dus het verjaardagsfeestje van 
de kerk in het dorp. 
Voor de liefhebbers begon dit feestje dus in onze H. Werenfridus. 
Opgeluisterd door de Harmonie, de Schutterij en een projectkoor,  
werd er gevierd. 
Weliswaar in een andere setting dan jaren geleden! Toen waren de 
kinders van de basisschool al drukdoende geweest om hun versierde 
fietsjes mee naar de viering te nemen. 
Die werden allemaal rondom het altaar geplaatst, hetgeen er reuze 
feestelijk uitzag!  
Daarna natuurlijk de “keuring” ervan en de prijsjes – toekenning. 
De tijden veranderen. Vroeger was alles vooral niet beter, maar anders. 
Echter: het uitgangspunt is en blijft hetzelfde.  
Dat gaf de titel op het boekje bij deze mooie viering al aan. 
“Het leven vieren met heel je hart, elke dag opnieuw weer”. 
Je bent geliefd, je hoeft niet perfect te zijn, je mag fouten maken, als je 
maar probeert goed te doen. Met een beetje hulp van boven moet dat toch 
kunnen lukken? 
Gesterkt door het samenzijn en samen vieren, konden we na de “Kerkmis” 
aan een andere kermis beginnen… Proost! 
Met speciale dank aan de werkgroep. 
 
De Pastoraatsgroep. 
 
 



Eucharistieviering zaterdag 5 juli 19.00 uur 
Voorganger: pastor Casper Pikkemaat.  Koor: Noir 
 

Hand in hand in vrede 
 
De zomer is begonnen, een periode waarin velen op hun eigen manier wat 
afstand nemen van de dagelijkse gang van zaken en alle verplichtingen. 
Wellicht heeft u een vakantie of een dagje uit gepland of gaat u juist thuis 
extra genieten van de rust. In veel delen van de wereld is deze rust er niet 
en hebben mensen geen thuis meer. Ze zijn op de vlucht of leven in angst. 
Misschien herkent u het gevoel van onmacht omdat wij op werelds niveau 
hier geen invloed op hebben. We kijken vaak met verbazing toe.  
Het maakt echter ook dat we ons nog bewuster worden wat nou eigenlijk 
belangrijk is in ons eigen leven. Een veilige plek, dierbaren om ons heen 
en onze eigen weg kunnen gaan. Hierin is er zoveel om dankbaar voor te 
zijn en ook zoveel waarin je iets moois voor een ander kan betekenen. 
Hier willen we samen bij stil staan. 
De leden van NOIR hebben aan het begin van de zomervakantie een 
viering met pastor Casper Pikkemaat en organist Dennis Vallenduuk 
gepland, en wel op zaterdag 5 juli, 19.00 uur in de Sint Werenfriduskerk in 
Zieuwent. 
Er wordt dan een H. Eucharistieviering door hen gezamenlijk verzorgd. 
Afgelopen jaren was het een groot succes om weer eens gezamenlijk een 
viering voor te bereiden en te verzorgen, vandaar dat we dit opnieuw 
doen. 
We willen samen komen omdat het kan, omdat we willen verbinden, stil 
willen staan bij de kracht van samen zijn en samen op weg gaan.  
We nodigen u allen uit om daarbij aan te sluiten. 
Na de viering vinden we het leuk om u te ontmoeten en samen een kop 
koffie/thee drinken met wat lekkers, door NOIR verzorgd. Even napraten 
en de zomer op een fijne manier in luiden. 
Aan deze viering zijn enkele kosten verbonden en wij stellen een bijdrage 
in onze ‘Geef-vrij-bus” dan ook zeer op prijs. 
 
Oh ja, mocht u iets eerder in de Kerk zijn, dan kunt u meegenieten van de 
warming up van NOIR met Dennis op het kerkorgel, met wat mooie 
inzingers. 
 
We kijken er naar uit om u te ontmoeten en zien u graag op 5 juli, tot dan! 
 
 
 



MaagDarmLeverFonds 
 
Deze collecte heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 1.787,04 
Dankjewel aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen,  
u als gever en alle collectanten. 
Louise Grotenhuis Coördinator MDLfonds Zieuwent.  
 
VVZ 
Op donderdag 28 aug. is onze Fietsdag/High Tea. 
Jullie kunnen je opgeven voor 2 Aug. bij Janneke (tel. of mail zie ons 
programmaboekje) 
Fietsen en High Tea € 30,-- alleen High Tea  € 25,-- 
We vertrekken de fietsdag om 10.30 uur v.a. de kerk. 
De High Tea is ong. om 14.00 uur bij Els Spoorendonk. Ruurloseweg 6. 
(op de hoek met Boekelderweg)  
 
‘DE VERBINDING’ 
Ontvangt u deze maandelijkse digitale nieuwsbrief van onze parochie 
ook? Dan is u misschien het andere e-mail afzenderadres opgevallen: 
noreply@mail.paulus-ludger.nl. 
Na een storing was die technische aanpassing nodig om een goede 
verzending  mogelijk te maken. Ook de toekomstige nieuwsbrieven zullen 
voortaan van dit nieuwe e-mailadres komen. 
Heb u kopij voor ons? Dan kunt u die gewoon blijven sturen naar: 
nieuwsbrief@paulus-ludger.nl. 
De redactie 
 
N.B. Zowel de digitale nieuwsbrief van onze parochie, met actuele 
artikelen, als het papieren parochieblad met verslagen van activiteiten, 
achtergrondverhalen en verdieping, dragen de naam ‘De Verbinding’. 
 

Volgende kerkklok voor 8 weken verschijnt vrijdag 18 juli. 

Intenties en kopij voor de periode van 18 juli t/m 12 september s.v.p. 
inleveren voor dinsdag 15 juli 14.00 uur.  
Per mail: redactiekerkklok@gmail.com of via de brievenbus,  
Dorpsstraat 43. 
 
Kopij  Nummer Uiterlijk adres 
Verbinding okt / dec 05-09-25 redactie@paulus-ludger.nl 
Nieuwsbrief 1 september 26-08-25 nieuwsbrief@paulus-ludger.nl 
Website   kan altijd www.paulus-ludger.nl 
Website pagina Zieuwent kan altijd ludgerzieuwent@gmail.com 
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